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In stilte bereiden wij ons voor 

 
Aanvangswoord 
In het evangelie zijn genezingsverhalen belangrijk. Ze maken 
er de kern van uit. Het zijn mooie verhalen, maar we raken er 
soms door in verlegenheid, zeker als we het ene wonderverhaal 
na het andere horen. Laat het dan nog allemaal zo gebeurd zijn 
in die tijd van Jezus, het staat toch ver van ons af. Jezus kon 
wonderen doen, maar wij kunnen dat niet. Zo eenvoudig is dat. 
De kans is dan ook groot dat wonderverhalen voor ons concrete 
geloofsleven niet veel betekenen. Dat is jammer, want het gaat 

toch om een groot deel van het evangelie. Voordat we bij dit 
dilemma gaan stilstaan, steken we het licht aan, in het geloof 
dat Jezus ook hier en nu bij ons aanwezig is, als Licht voor de 
wereld.  
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Intochtslied  217: 1,2,3,4  -  De dag gaat open voor het 
woord des Heren 

 
Bemoediging 

Onze hulp is de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die bevrijder is vanaf het begin 
die het werk van zijn handen nooit loslaat 
Die alles nieuw maakt 
want hij is trouw tot in eeuwigheid. 
Amen 
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Drempelgebed 
Tot U Heer is ons hart gericht. 

Hier zijn wij, open voor uw licht 
Gij geeft ons kracht in stilte en strijd 
Kom tot ons, Eeuwige in de tijd. 
Amen 

 
Zingen Lied 217: 5 
 
 
Kyriëgebed 

 
 
Glorialied 150a: 1,2,3,4 - Geprezen zij God 
Indien mogelijk staande 
 
 
Gebed bij het openen van de Bijbel 
 
 
Eerste lezing Jesaja 35:1-10 

 
 
Zingen Lied 286: 1,2,3 – Waar de mensen dwalen in het 
donker 
 
 
Tweede lezing Marcus 7:31-37 
 
 

Zingen Lied 534:1,2,3,4 - Hij die de blinden weer liet zien 
 
 
Overdenking 
 
 
Pianospel  
 
 
Zingen Lied 659: 1,2,3,4,5,6 - Kondigt het jubelend aan  
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GEBEDEN EN GAVEN 

  
Toelichting bij de gaven  
Collectedoel: Stichting Muziek aan bed 
Rekeningnummer: NL24 TRIO 0390 5010 42 
  
Voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen  

 
Tijdens de voorbeden zingen we op drie momenten het refrein 
van lied 1005 
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Slotlied  418:1,2,3,4 - God, schenk ons de kracht 
 

Zegen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat 
na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
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Lied 217 

 
 
Componist Willem Mesdag, Dichter Oda Swagemakers 

 

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen 
God onze Vader. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst.  

 
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  
ons doen en laten zuiveren en dragen,  
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  
in onze wereld.  
 
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,  
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,  
zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing. 
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Lied 150a 

 
Componist C. Hubert H. Parry, Dichter Henry Williams Baker, bij Psalm 
150 – ‘O praise ye the Lord’ 

 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
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Lied 286 
 

 
 
 
 
 
 

Tekst Robert Willis, vertaling Coen Wessel; melodie Richard Shephard 

 

 
2. Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
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Lied 534 
 

 
Componist Edward Miller, Dichter Henk Jongerius 

 

2. Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 

4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
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Lied 659 

 
Componist Juul Ouwehand, Dichter Willem Barnard 
 

2. Zing met een juichende stem, 
adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 
 

3. Hier heeft de Heer ons geleid, 
hier doet Hij Israël wonen 
uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 

 
4. Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 

 

5. Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 

 
6. daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 



11 
 

Lied 418 

Componist en Dichter Dieter Trautwein – ‘Komm, Herr, segne uns‘ 
 

 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
4. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 


